
 

 
 

 

Nieuwsbrief 20 – 27 maart 2026 

 

 
Kerkdiensten 
Zondag 22 maart 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten 

Collecten: 1. De Lichtbron in actie voor Moldavië 2. Kerk  
 

Komende diensten 
Zondag 29 maart 9.30 uur pastor Ditte Mostert-Bok. Palmpasen. 
Donderdag 2 april 19.30 uur ds. Peter Wattèl, Oegstgeest. Witte Donderdag. Viering 

Heilig Avondmaal. 
Vrijdag 3 april 19.30 uur ds. Peter Wattèl, Oegstgeest. Goede Vrijdag. 

Zondag 5 april 9.30 uur ds. Peter Wattèl, Oegstgeest. Pasen. 
 
Vespers in de Stille Week 

Maandag 30 maart 19.30 uur Vesper in de Pleinkerk 
Dinsdag 31 maart 19.30 uur Vesper in De Lichtbron 

Woensdag 1 april 19.30 uur Vesper in de Andreaskerk 
 
Bij de dienst van 22 maart 

Verschaf mij recht is het klassieke thema van de vijfde zondag in de veertigdagentijd. 
Maar gaat het dan over iets waar wij recht op hebben? Of is het God die recht over 

ons spreekt? Wanneer God recht spreekt, denken mensen vaak aan een oordeel, iets 
dat angst oproept. Maar het oordeel van God staat in de Bijbel nooit los van zijn 

liefde. God wijst altijd op een nieuw begin. Dat komt duidelijk tot uiting in de lezingen 
van deze zondag. Een visioen uit de profetieën van Ezechiël, dat een nieuwe toekomst 
belooft voor het volk dat in ballingschap leeft. En het verhaal over de opwekking van 

de vriend van Jezus, Lazarus, in Johannes 11.  
Ds. Carel van der Meij 

 

Van de diaconie 

1e Collecte Werelddiaconaat 
Zondag 22 maart 2026 

De Lichtbron in actie voor Moldavië 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië 
werken veel mensen in het buitenland. 

Kinderen en ouderen blijven alleen achter 
en hebben het moeilijk. Ouderen hebben 

geen sociaal vangnet en kunnen van hun 
kleine pensioen nauwelijks rondkomen.  
Kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf 

aangewezen. Daardoor gaan ze niet 
regelmatig naar school en lopen een groot 

risico slachtofer te worden geweld en 
mensenhandel. 
Bethania, een christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, vangt deze kwetsbare 

kinderen na schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken en hulp bij 
hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de 

opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. 
Met je gift aan de collecte steun je via het programma Werelddiaconaat van Kerk in 
Actie  kwetsbare mensen, zoals kinderen en ouderen in Moldavië.  

Van harte aanbevolen! 
 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 
 
 

De 2e collecte is voor onze kerk de Lichtbron. 
Geef je bijdrage in de mandjes in de kerk, via QR code of op het rekeningnummer van 

deDi aconie/ZWO NL90 RABO 0368100049 o.v.v. Moldavië of  van de kerk  
NL85 RABO 0368102467 
Help je mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 
Voedselbank 

Zondag 29 maart gaan we weer producten inzamelen voor Voedselbank Westland. 
Wij vragen u om deze – inmiddels wel bekende producten – mee te nemen naar de 
kerk. Hartelijk dank alvast. 

 
 

 
Verslag Grote Kerkenraad d.d. 9 maart 2026 
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een gedicht/gebed over de  

veertigdagentijd uit het Ouderlingenblad van februari. Daarna gaat hij voor in gebed.  
Er zal een evaluatiegesprek met Ditte gehouden worden.   

In de dienst op Hemelvaartsdag is de collecte voor International Justice Mission (IJM). 
Er zal door iemand van IJM tijdens de dienst een presentatie geven.  
Op 14, 16 en 22 april zijn er ontmoetingsavonden. Deze avonden zijn bij Ed van der 

Schoor en bij Ria Jongerius.  Op woensdagmiddag 15 april is er een 
ontmoetingsmiddag in de kerk. Men kan hiervoor inschrijven. 

Er zijn 21 aanmeldingen voor biddag. Er zal ook aandacht zijn voor IJM, zij vragen om 
te bidden voor het onrecht - vele vormen van slavernij van mensen. 
Met Palmpasen is er een inzameling voor de Voedselbank. 

Het resultaat van de Actie Kerkbalans is € 60.771. Het jaar 2025 is afgesloten met 
een positief resultaat van € 34.000. 

De voorzitter spreekt het censura morum uit en Piet-Jan sluit af met een gedicht: 
Onrust en rust. Hij heeft dit gedicht gekozen i.v.m. de onrust in de wereld.   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
       
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
https://www.limoer.nl/
http://www.schoorpartners.nl


 
 
 

 
Faith Westland Jongerendienst: “Gou(w)d eerlijk!” 

  
Soms lijkt alles goed. Je denkt dat je alles onder controle hebt. En ineens stort het in. 
Je weet niet meer waar je houvast vindt. Alles waar je op rekende valt weg. Angst, 

pijn en twijfel kunnen je overweldigen. 
Jezus kent dat gevoel. De nacht voor Zijn dood knielde Hij in de tuin van Getsemane. 

Daar bad Hij: 
"Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede." (Mattheüs 26:39 HSV) 
  

Hij droeg ons lijden, onze pijn, alles wat niet goed voor ons is. Niet omdat wij het 
verdienen, maar uit liefde. Omdat God wil dat wij vrij zijn van wat ons schaadt en dat 

wij leven zoals Hij het bedoeld heeft. Wij mogen net als Jezus onze diepste angst, 
onze vragen en onze zoektocht naar richting met God de Vader delen. Net als Jezus 
mogen wij eerlijk en open ons hart bij God brengen. Het verhaal van Jezus is geen 

oud verhaal. Het is voor nu. Het raakt jouw leven. Het geeft richting. Het laat zien dat 
je niet alleen hoeft te worstelen. Dat er hoop is, ook als alles moeilijk lijkt. 

  
Op zondag 29 maart neemt gastspreker Geert van 't Veer je mee. Met muziek, 
verhalen en een boodschap die eerlijk, warm en dichtbij is. Je bent welkom zoals je 

bent, met al je vragen, twijfels, verdriet of blijdschap. Eén ding staat vast: hier mag 
je ervaren dat God je draagt, dat jij telt en dat jouw leven waardevol is. 

  
Praktische info 
Datum: zondag 29 maart 2026 

Inloop: 19:15, start 19:30 
Locatie: The Vineyard, Monster 

Toegang: gratis 
Meer info: westlandfaith@gmail.com | Instagram: @faithwestland 
  
Faith Westland is een interkerkelijke jongerenorganisatie in het Westland. Wij willen dat 

jongeren God leren kennen en ervaren dat Zijn genade dichtbij, hoopvol en levensveranderend 

is, juist als het leven zwaar voelt. 

 
 

 
        

 

 

 

 
 
 

 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 

telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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